
Wie de schoen past 

Dit is het holst van de zomer, de laatste dag van de zevende maand.  

De warmte hangt als een vlag halfstok in de wereld, de stilte  

legt nu, even, een vinger op de lippen van de verhalenverteller. 

Wij gedenken deze wereld waarin niets meer valt te zeggen 

nu niets er nog toe lijkt te doen in het geweld, 

de domheid en de wreedheid waarmee de mens 

de mens een Breivik is, schietend zijn geloof belijdend,  

om oog, om tand, zichzelf van alle politiek bevrijdend. 

Een wereld waar Bradley Manning niet tot levenslang, 

maar wel tot 120 jaar veroordeeld worden kan. 

Maar ook de wereld waar een vrouw opstaat die niet, 

O zo nobel, kindertjes mee, ethisch hackt, maar  

zonder Christelijk sausje wat DOET, onder het motto get it done. 
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