
Duurzame letters voor stoere Victoria 
 
V ictoria, muze, ik leg hier je naam  
I  n letters, in melkzoete letters slaafvrije  
C  acao. O er is bitterheid in deze wereld, 
T  wijfel en bitterheid, zilveren bitterheid, 
O  veral bitterheid, wanorde, dood; 
R  uggelings davert de wereld haar eind tegemoet. Maar jij… 
I  k hoorde je lezen in hotel Victoria, ik ging   
A  f door een zijdeur, maar je stem zingt nog immer in mij. 
 
K  on ik de moed maar verzamelen, Victoria, 
O  ntdeed ik me maar van de bittere schroom om je  
B  ang en toch dapper te spreken, te vragen: 
L  uister je ooit eens aandachtig naar mij, 
E  et je met mij ooit mijn letters van butterscotch, 
N  eem je me mee naar een land zonder onzin, 
K  ijk je me aan als dan eindelijk de wereld van hebzucht en  
O  nrecht verlost is, vang je me dan, laat je me dan – eindelijk vrij? 
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