
Succes verzekerd 

Ik eet en drink en rook teveel,  

want weet niet beter, ik ben 

een onverdroten eter, leef mijn  

lijf uit, doe mijn naar verluid 

“genereuze buik” tot berstens zwellen,  

onverzadigd vet verzadigt mijn aderen, 

koolhydraten spiralen klaterend 

mijn hart in, snelle suikers juichen 

bij het toeslaan in mijn tanden,  

koek van eigenhandig cakedeeg 

kleeft als ranzige lava aan mijn maagwand, 

en waarom niet? Ik weet mij verzekerd. 

 

Tenslotte wordt de eredivisie  

mede mogelijk gemaakt door,  

zoals dat klinkt, Purger King,  

het Olympisch spektakel door Coca Cola,  

en Philip Morris door Elco Brinkman. 

 

Sport verbroedert, sport verzoekt 

en zo is het goed: zo wordt mij gegarandeerd  

dat als ik maar meer rook en drink en eet, 

ik mij een gelukkiger mens weet. 
 

(c) Onno Kosters / Dit is de dag, radio 1, 13 maart 2013 

http://www.de-gids.nl/artikel/143818

