
Spiegelzoeker (Libië, Syrië, Hoorn van Afrika) 
 
O in het oog van een tuimelend schild 
dat de aarde weerspiegelt, hittescherf 
die rillend inzoomt: zie er de verre, 
dorre kruimel aarde in een godverlaten hoek 
van het heelal, aarde die steeds groter wordt 
en glinsterender in die val aan meer detail: 
 
tere blauwe bel in een koude zwarte traan, 
wolken die zich wentelen, spiralen over 
continenten, morgenlanden, tankformaties, 
 
die vuurmonden maskeren die generaals 
van gene zijde, overlopers, kinderen en 
zandkorrels weer tot atomen verstrooien. 
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