Leve de Republiek!

Ik wil geen afgod ook maar demoniseren
maar wedden dat niet in dat boek staat
hoe ik zelf onze kroonprins

een keer van een feest

naar huis, dat wil zeggen,

naar Drakenstein stuurde?

We schrijven het Baarnsch Lyceum,
maart 1980.

Altijd voor het diésfeest
voor de bovenbouw om 10 uur losbarst,
moet de onderbouw naar huis
en de truc is dan, als onderbouwer,
je te verstoppen in school
en na een kwartiertje
tevoorschijn te komen
en je dan of er niks aan de hand is
weer in de disco te storten.

Aan de leden van het leerlingenbestuur, de “senioren”,
de taak de verstekelingen op te sporen

en buiten te zetten. Als dat was gebeurd

kon de bierpomp echt open.

We schrijven de B-vleugel, maart 1980.
In de verte de dreun van Rapper’s Delight van de Sugar Hill Gang
en ik loop door een daverende stilte

op zoek naar brug- en tweede-klassers,
hoor dan ineens gegiechel,

stemmetjes zonder de baard in de keel.

Ik schuif een gordijn open en daar zitten
Alex en twee vriendjes,

als Horen, Zien en Zwijgen,

op een troonbrede radiator, en ze

horen, zien en zwijgen, de schavuiten,
wachtend tot het feest weer kan beginnen.

En dan met de in mij
door de rector gevestigde autoriteit wijs ik superieur
de kroonprins het gat van de deur.

Ik wil geen afgod ook maar demoniseren

maar wedden dat dat
niet in dat boek staat?
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