
Kijk niet weg 
 
Skypilots worden ze elders ook wel genoemd,  
onze zielenherders, maar zelden is de term  
meer van toepassing geweest dan vandaag. 
Kijk niet weg. 
Voor de pastor is haar haven voor wie strandt, 
een hand om aan te pakken, in te liggen. 

Zij loodst zonder hoogmoed wie zoekt. 

 

Kijk niet weg. 

Een haven van lucht is waar ieders schip  

uiteindelijk de zeilen strijkt. Er zijn geen grenzen 

aan mijn steeds faillieter gaand,  

platter wordend land,  

waarbinnen een cordon sanitaire  

wel eens zou mogen alsmede een jachtverbod  

op asielzoekers van zekere kant.  

 

Kijk niet weg. 

Wie strandt herrijze, neme Feniksgelijk 

mijn luchthaven, mijn hand. 
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