
Beeldbetekenisverschuivingen 
 
Ik voed, ik zorg, ik luister goed, ik corpsbeheer niet nationaal 
mijn provinciaal gezin, ik leef me uit in overdaad  
en jubel dat het Kerstmis is, bezie mijn kind’ren op de vloer 
die lieve vrede spelen, iedere 
misdaad, iedere oorlog, is een boze droom,  
vaders wil is wet niet meer, 
die staat achter de deur, 
vaardigheden strooi ik rond, 
oordelen dat doen we niet, vieze kleding is maar ruis. 
Het erkennen van gevoelens opent deuren hier in huis. 
 
En luister lieve schat,  
je mag alles van me hebben, de inhoud 
van mijn hersenpan, mijn versgebakken nieren, 
mijn leverkaas, mijn lange vingers, 
biltong, buikspek, zwezerik:  
ik sta voor noppes alles af ten bate van jouw levensloop. 
Alleen mijn hart wordt duur betaald. 
Alleen mijn hart, dat is te koop. 
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