
Weerwaarschuwing 
 
Als de vuile winter voorbij is, als het jaar begint, 
 
als de kaarsen op zijn en die hele megazak 
supervoordelige waxinelichtjes leeg is, 
het dondersspannend massavernietigingsvuurwerk verstookt in een nacht  
van niet meer dan zo’n vierduizend incidenten,  
 
als de vuile winter voorbij is, als het jaar begint, 
 
als de snertpan tot de bodem is leeg gelepeld, 
de toertochten onder hun eigen hysterie 
door het ijs zijn gezakt, driftsneeuw door de sneeuwjacht jaagt, 
 
als de vuile winter voorbij is, als het jaar begint, 
 
als we het oeverloos gezever over het weer weer voorbij zijn,  
Goliath onder commissie Davids druk is afgetreden, 
 
het strooizout, de as van de vuile winter, is verstrooid, het dooit, 
 
als ik het woord kwakkelen niet meer kan horen, 
knoppen openbersten, bomen ontbotten, gras 
niet wit maar groen blijkt te zijn, verbazing 
alom,  
 
als het jaar allang is begonnen, de lente 
alweer uitdooft, de zomer aanloeit, 
 
als het jaar alweer uitkijkt naar zijn eigen verval, 
blad valt, alle streven weer naar sneven kleurt, 
 
terugvertaald naar de kennis van toen, 
 
als de vuile winter voorbij is, 
wil dat nog niet zeggen 
dat de vuile winter voorbij is. 
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