Gnoti se auton: Ken uzelf

Muze zing van het zingen in New York,

laat kelen kwinkeleren als, laat oren

zich bekeren tot de stem van Frank van Aken.
Muze zing van de wrok van de thee,

het bronsrode zoetebier dat het zwart in de mond
van de jarige keeper doet stollen.

Muze zing van de schoten van Van Hooijdonk
die de kogel voor een onvergetelijk ogenblik,
nee, voor een tel op de eeuwigheid deden vergeten.

Muze zing van Europa en van Zeus

in de gedaante van de kiezer in de porseleinkast.

Muze zing dus van de wrok van Achilles,

zweep der Grieken die met gramstoor en weerzin

door de straten van de oude democratie stormt.

Maar uiteindelijk verschuilt zich niet de vreemdeling

in de krochten van het paard; nee, de eigen gouden dageraad
schijnt zijn eigen wrokkig licht over zijn eigen bange stad.
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